
Ga hiermee aan de slag om stoere kampioenenvlaggen te onwerpen en 
versier de ontbijttafel. 

Versier de vlaggen hoe je maar wil. Knip ze uit 
en plooi ze dubbel rond een papieren rietje. 
Stop het rietje in een bekertje gevuld met 
zand, dat is de voet van je vlaggetje.

Organiseer een kampioenenontbijt5


