
HET STRAPLIED

Met de fiets of te voet,
dat is cool! Dat is goed.

Voorzie wat plaats voor mij.

Onze juf geeft een kus
aan de octopus,

want die houdt de straat wat vrij.

Stappen en trappen, dat doe ik graag.
Rij alsjeblief toch wat traag.
In de straat waar ik woon,

is het niet ongewoon
om te strappen op de stoep.

En we zingen in groep:

Wie staat paraat als, de bel weer gaat?
Het is de octopus, de octopus.

Wie mindert vaak voor ons de vaart?
Het is de octopus, de octopus.

We zingen op de fiets of op de bus:
LANG LANG LEVE DE OCTOPUS!

Op de weg, kijk goed om
naar de camion,

want die weegt heus wel tien ton.

In de spiegels kan je niet
alles zien.

Blijf uit de buurt van zo’n machien!

Stappen en trappen, dat doe ik graag.
Rij alsjeblief toch wat traag.
In de straat waar ik woon,

is het niet ongewoon
om te strappen op de stoep.

En we zingen in groep:

Wie staat paraat, als de bel weer gaat?
Het is de octopus, de octopus.

Wie mindert vaak voor ons de vaart?
Het is de octopus, de octopus.

We zingen op de fiets of op de bus:
LANG LANG LEVE DE OCTOPUS!

Wie kijkt op het verkeer aan de schoolpoort toe?
Het is de octopus, de octopus.

Wie let er altijd op en wordt nooit moe?
Het is de octopus, de octopus.

We zingen op de fiets of op de bus:
LANG LANG LEVE DE OCTOPUS!


